Nieuwsbrief 9 op de weg van het monastieke project te Prébenoit
+ Broeders, zusters, vrienden en familie,

Onze wereld lijkt op een automobiel die in een hogere versnelling is
geschakeld, zo volgen veranderingen elkaar op. Geopolitieke verhoudingen
verschuiven, tektonische platen bewegen, vulkanen barsten uit, soorten
sterven uit, normen vervagen, standaarden veranderen, robots en Al
ontwikkelen zich in ijltempo. In Frankrijk gaan de katholieke identiteit en de
religieuze praktijk verder achteruit. Minder dan de helft van de Fransen
gelooft nog in God. Tegelijk is er een spectaculaire toename van het aantal
volwassendoopsels en wordt de perceptie van de katholieken gunstiger. De
spirituele zoektocht van velen, vooral jongeren, is manifest. Midden het
decor van al deze veranderingen speelt zich het drama af van onze
persoonlijke levens. Wel en wee rijgen zich aan elkaar. We beleven periodes
van zwakte en van kracht, we lachen en huilen, we worden geraakt of we
blijven onverschillig, we ontmoeten elkaar of we lopen aan elkaar voorbij.
Aan de mens die er zich voor openstelt, toont God zijn gelaat. In dat gelaat
verschijnt de stabiele rust van de eeuwige Wijsheid. Daarin spiegelt zich
Gods oneindig wezen, zijn tedere ontferming en goedheid. In de rust van dat
gelaat vinden wij onze uiteindelijke bestemming. “Onrustig is ons hart, totdat
het rust vindt in U, mijn God”, bad de heilige Augustinus in zijn
Belijdenissen. Wij zijn het geslacht van dat onrustige, onverzadigbare hart.
Er huist in ieder van ons een oneindigheidsverlangen. Laten we het niet
vullen met Ersatz.

De universele katholieke Kerk koos Robert Francis Prevost tot 267ste paus
op de zetel van Petrus te Rome. De hoogste pontifex van de universele Kerk
oogt vriendelijk, spreekt wijze woorden en gewaagt van vrede in een wereld
waar de oorlogstrommels roffelen. Zijn kwetsbare verschijning wekt hoop in
onze staalharde wereld, zijn minzame glimlach herinnert ons aan de vreugde
van Pinksteren en zijn nederig optreden staat in schril contrast met de
glamour van de potentaten. Er is altijd hoop! Dat is de boodschap die deze
pauskeuze uitdraagt over de wereld.




Ofschoon in het stille en verborgen Prébenoit geen schokkende dingen
gebeuren, is de hoop er overvloedig door de kracht van de Heilige Geest. Het
water van de Cluzeau kabbelt rustig door het dal en aan zijn oevers spelen
vaak kinderen. Aan de monding, waar het zijn water afgeeft aan de Petite
Creuse, staart een visser dromerig naar zijn dobber. Achter enkele vensters
van de eeuwenoude abdij brandt gelig licht. De abdij is geen dood
monument meer maar het arduinen omhulsel voor een biddende monnik.
Het ruisen van de meeslepende psalmodie dringt door de stenen kieren naar
buiten, uitwaaierend in het mistige dal. Een gregoriaanse sequentie schiet
hemelwaarts. Het morgen- en avondoffer wordt opgedragen. De waskaarsen
zijn ontstoken. Het altaar linnen is hagelwit. Een wierooksliert zweeft als een
nevel naar de hoge balken. O onuitsprekelijk licht van de Vader, o Woord dat
dit stille mysterie onthult, o geheiligde liefde die de eenheid is van Vader en
Zoon: U Drie-ene God zij alle lof en eer!

Voortaan kan ieder die verbonden is met het internet de monastieke
aanwezigheid in de abdij van Prébenoit van nabij volgen. Via de nieuwe
website www.abbayedeprebenoit.org krijgen zowel Frans- als
Nederlandstaligen inzage in de geschiedenis en actualiteit van het
(monastieke) leven in Prébenoit. Enkele preken die tijdens de liturgie werden
uitgesproken worden er gepubliceerd en een keur aan foto’s reflecteert de
veelkleurige schoonheid van de plaats en het gebouw.

De droom van een jonge, Vlaamse ondernemer om samen met zijn
vriendin in de Creuse een abdijbier van Prébenoit te brouwen mocht
intussen werkelijkheid worden. Frederik en Tina zijn erin geslaagd met edele
grondstoffen als mout, hop en gist een fruitig bier te brouwen onder de
antieke naam “Prébenoist”. Voorlopig is de kleine brouwerij ondergebracht in
een daartoe ingericht atelier van Creuse Confluence te Gouzon. Het objectief
van Frederik is evenwel de Blonde, Blanche, Ambre of Triple d’Abbaye de
Prébenoist ooit op het abdijdomein zelf te komen produceren. Een aantal
abdijgebouwen staan leeg en vragen om herbestemming en renovatie. Een
kleine, artisanale brouwerij past in de traditie van de cisterciénzers en sluit
aan bij de revitalisering van de oude abdij van Prébenoit. Er is geen
commercieel belang voor de kluizenaar en zijn eenzaamheid wordt er niet
door bedreigd. We wensen het nieuwe brouwproject dan ook de wind in de
zeilen!
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http://www.abbayedeprebenoit.org/

Twee natte winters en enkele ernstige stroomonderbrekingen maakten
mij duidelijk dat de plaatsing van een supplementaire houtkachel niet
langer kon uitgesteld worden. In februari 2025 werd in de kapelkamer een
gietijzeren houtkachel van 12 kW geplaatst. Achter de gebombeerde glazen
voorzijde dansen op koude winterdagen de vlammen in het rond en
verspreiden een zalige warmte in de kapel. Sindsdien verbruikt de
pelletkachel in de andere kamer minder dan de helft pellets. Houtblokken
zijn in de groene Creuse overal verkrijgbaar, weliswaar in wisselende
kwaliteit. Naast mezelf genieten ook mijn zondagse misgangers voortaan ‘s
winters van een aangenaam verwarmde gebedsruimte.

In het voorjaar heb ik de moestuin opnieuw grondig bemest, omgespit
en in bedden gelegd: een heel karwij! Het vierde jaar op rij wil ik deze zomer
mijn maaltijden verrijken met bladgroenten, kolen, bonen, aardappelen,
prei, selder en kruiden allerhande. Omdat de tomatenoogst de vorige jaren
telkens mislukte door de besmettelijk schimmelziekte Phytophthora heb ik
een tunnel gebouwd waaronder de planten droog blijven, terwijl hun wortels
via een geperforeerde tuinslang in de grond worden gedrenkt. Afwachten of
het werkt!




De zondag van beloken Pasen, 27 april, mocht ik in Prébenoit het
redactieteam van De Kovel ontvangen. Pater Dirk Hanssens osb, monnik van
de abdij van Maredsous en hoofdredacteur, leidde in Prébenoit gedurende
twee dagen zijn equipe, om het Nederlandstalig monastiek tijdschrift van zijn
kwaliteitslabel te blijven verzekeren. Maandagnamiddag bezochten zij de
twaalfde-eeuwse cisterciénzerabdij van Noirlac en ’s avonds genoten zij van
een typisch Frans souper in de karakteristieke uitspanning Le Relais du
facteur in Sainte-Sévere. Onderweg bezocht het gezelschap nog de vijftiende-
eeuwse donjon van het Chateau de Sarzay, waar de monialen zich lieten
verleiden tot een idyllisch kiekje.

“Kracht wordt in zwakheid volkomen” leert ons de heilige Paulus (2Kor
12,9) Onze Heer Jezus Christus verloste de wereld in uiterste zwakheid aan
de schandpaal van het kruis. In de levens van vele heiligen komt deze
paradox tot uitdrukking: de martelaren van Tibhirine, Bernadette, Thérése
van Lisieux, Bernardus van Clairvaux, en vele anderen. God bewerkte
wonderen in en door hun zwakheid. “Als ik zwak ben, ben ik sterk” (2Kor
12,10). Ieder van ons beleeft momenten en perioden van zwakheid, ziekte,
crisis, zonde, burn-out, verlies en verraad. Hoe gaan we daar mee om? Laten
we Gods kracht onze zwakheid bewonen door deze voluit te beamen. Be-
amen. Ja, Amen!
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